
Zoals een vlinder
aangetrokken door de zon
ontstijgt aan haar cocon
zo bevrijdt mijn ziel zich
van het aards gewicht

opgaand naar het
Liefdevolle Licht

5 september 1926 – 4 oktober 2020

Josette Jacobs

Onze bijzondere moeder en (over)grootmoeder, blijft in onze herinnering als een 

buitengewoon liefdevol, krachtig, moedig en onafhankelijk mens. En bovenal creatief 

en spiritueel. Vanuit diepgaand zelfrespect en mededogen heeft haar leven geheel in 

dienst gestaan van anderen en het Grotere Geheel. Haar deugdethiek was de hoogst 

mogelijke. Ze leefde een waardig leven met de Engelen van zuiverheid en vrede.


